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Zondagsbrief 

Zondag 9 maart 2025 
Kleur: paars 

 

Eerste zondag 40-Dagentijd 
 

Voorganger:     mevrouw Truus Rijke, Terneuzen 

Ouderling van dienst:  Bart Kindt 
Organist:    Marc Stepman 
Koster:    Patrick de Koning 
Videowall:     Karina van Leenen 

 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
 
Tijdens de 40-Dagentijd staat er voorin de kerk een liturgische schikking. 
Ellie Pijpelink zal hier iedere week zorg voor dragen. 
Het thema van de schikking is ‘Heilig je leven’. 
 

'In de Veertigdagentijd bezinnen we ons op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. 
Leven in het licht van Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten: we worden 
uitgedaagd om ‘als nieuw’ te leven en te onderscheiden waar het op aankomt.’ 

 
 
Met de kinderen volgen we het project van Kind op Zondag ‘Een nieuwe dag’. 
 

Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder en 
betekenisvol: elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen 
nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze 
veertigdagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe God dóórgaat met mensen. 

 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er op dit moment niemand in het ziekenhuis. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,   
naar mevrouw Bep Machielsen, Azaleastraat 16 en naar familie de Geus in 
Terneuzen. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Orgelspel  
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  Tekst bij de liturgische schikking: Rode takken verbinden 
       door het genadekruis 
       de groene takken van de toekomst 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
 
Intochtspsalm: Psalm 91 
   Lied 91: 1 en 2                      (zo mogelijk staande) 
     

Bemoediging en Groet           (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen: Psalm 91 
  vervolg Lied 91: 5 
 

Gebed om ontferming 
 

Zingen ‘O Vader, trek het lot U aan’  Lied 995: 1 en 2 

 
Dienst van de Schriften 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Met de kinderen:  Project Kind op Zondag: ‘Een nieuwe dag’ 
    Vandaag: ‘Wie is de baas?’ 
 

 Zingen: ‘Een nieuwe dag’ 
   Tekst: Erik Idema 
   Melodie: lied 215 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 
 

Een nieuwe dag, een nieuw begin 
van hoop en van verwondering. 
Het is weer licht, kijk om je heen: 
God laat de mensen niet alleen. 
 

Wie is de baas, wie heeft de macht, 
wie geeft jou moed en nieuwe kracht? 
Blijf steeds vertrouwen op de Heer 
want Hij beschermt je telkens weer. 

 

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring, 
o.l.v. Dagmar Elve 
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Schriftlezing:    Deuteronomium 5: 6 – 21     Lectrice: Kobi Heeringa 

 
Zingen: ‘Eén is de Heer, de God der goden’ 
  Lied 310: 1 – 5  

 
Evangelielezing:   Lucas 4: 1 – 13  
 
Zingen: ‘Een mens te zijn op aarde’ 
  Van de mens op aarde Lied 538: 1 – 4  
 
Uitleg en Verkondiging     
 
Muzikale bijdrage  

 
Zingen: ‘Alles wat over ons geschreven is’ 
  Van de opgang Lied 536: 1 - 4 
 

  Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 
 
 
Zingen: ‘God heeft het eerste woord’ 
  Nieuwjaarslied Lied 513: 1 – 4 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 

Inzameling van de gaven bestemd voor Kerk in Actie. Zending China. 
 

In Hongkong werken ruim 400.000 Aziatische migranten, vooral vrouwen. Zij zijn kwetsbaar 
voor misbruik en misstanden. Kerk in Actie ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, 
medische zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp. 
 

 
Gebeden - dankgebed en voorbeden voor kerk en wereld, stilgebed,  

afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:  ‘Jezus zal heersen waar de zon’ 
  Lied 871: 1 – 4                  (zo mogelijk staande) 

 
Heenzending en zegen   

 

beantwoord met gezongen Amen (Lied 431c) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat  
 
 

Aansluitend is iedereen van harte welkom  
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 
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Bij de komende dienst: 
 

Zondag 16 maart, Tweede Zondag Veertig dagentijd, dienst om 10.00 uur 
waarin ds. Saskia Ketelaar hoopt voor te gaan. 
Tijdens deze dienst is er ook aandacht voor Biddag voor Gewas en Arbeid. 
 

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de diaconie. 
 

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 
 
 
 
Komende week 
 

Dinsdag 11 maart: Open Kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 

 
Woensdag 12 maart: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur  
 
Zaterdag 22 maart:  Zangavond, aanvang 19.30 uur 

Het thema is : Onderweg naar Pasen 
We beginnen in de Lijdenstijd en maken gaandeweg  
een overgang naar Pasen. 
Zingt u mee?  Van harte welkom! 

 
 
Mededelingen 

Afwezig 
Kerkelijk Werker Peter Morée is van 7 t/m 16 maart afwezig i.v.m. vakantie 

Dank! 
Voor uw bijdrage (o.a. de wafels) aan het initiatief voor onderzoek naar ALS. 

De actie in Hoek heeft in totaal  
€ 6.407,00 opgebracht. 
Landelijk ruim 1,3 miljoen! 
 

 


